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Levenslessen 
 

 

Datum: ____/____/______  Morya Levensles nr. 31 
 

Verlaat de liefde niet 

 

“Als  je met  liefde  naar  iemand  toe  gaat,  dan  doe  je  iets,  dan  breng  je  iets  tot 

stand.  Dat  betekent  dat  er  iets  komt wat  er  nog  niet was,  en wat  blijft  als  je 

weggaat. Er is dus iets gerealiseerd. Liefde realiseert de werkelijkheid.  

Zorg dan ook, als je met liefde naar iemand toe gaat, dat je bij liefde blijft. Ga niet 

weg zonder dat  je de  liefde als het ware verankerd hebt en weet:  ‘in mijn eigen 

hart ben ik trouw gebleven aan mijn idee om met liefde te werken.’  

Want liefde is niet gemakkelijk. Je kan het beste voornemen hebben om met liefde 

bezig te zijn, en daar toch, afhankelijk van  je eigen wil of van  je eigen verlangen, 

bepaalde dingen tussen schuiven om te zeggen: “Ja, eigenlijk wil  ik niet  liefdevol 

zijn maar wil ik een resultaat behalen.” En dan ben je verkeerd bezig.  

Je mag niet  kijken naar  resultaat  ‐ hoewel  je met  resultaat bezig bent.  Je moet 

kijken naar liefde en bij liefde blijven en je daarin verankeren.”  

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”  

(uit hoofdstuk 10: ‘Het mysterie van de liefde’) © Mayil.com 
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